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Kunst- en ambachtenmarkt
DE VIKINGS IN VISSENAKEN?

In en om de 17e eeuwse pastoriesite van Vissenaken starten we dit 
jaar op zondag 4 september 2011 van 10 tot 18 uur met een eerste 
Kunst- en Ambachtenmarkt.

Een dertigtal klasse-deelnemers zorgen voor een mooi palet van 
verschillende oude ambachten.
De Houtdraaiersgilde Vlaanderen, met Emiel Huybrechts, verleent 
zijn gewaardeerde medewerking.
Naast de in de kantwereld vermaarde Anny Noben met haar 
ongeëvenaarde technische tekeningen en uitvoeringen in Binche-
kant vinden we Isabelle Soetaerts met unieke handgemaakte 
hoedcreaties. Atelier Kant-e-Lier brengt oude en moderne Lierse 
Kant.

Er is de kunstenaarsfamilie: Patricia Sterckendries met haar 
schilderijen en Guido Vanmol met beeldhouwwerk.
De welbekende Bob Vincke zorgt in luttele minuten voor een 
getekende karikatuur en Georges Bollens houdt meer van klassieke 
landschappen.

Naast de gequilte schilderijen van Els Vereycken is er een grote 
variatie aan kunstvolle keramiek met o.a. als aanwezigen Anita 
Fleerackers, Christiane Hamblok, Lea Sinnaeve, Dede Becquart en 
Marleen Horions. 
De keramiste Nele Schildermans is in het gezelschap van Lut Van 
Meulder en van de striptekenaar Koen Schouteden.
Verder zijn er nog juwelen van Patricia Duchateau, Ann Hermans, 
Liesbeth Olbrechts en Lies Van Craen.
Naast Ans Lambregts met quilting en hoeden is er Claire Stijns met 
vertederende beeldjes en Claire Calanger met gebreide mutsen.

Naast kunstsmid Steve Spilstyns, schilders, beeldhouwers en 
een imker valt het ‘naaldbinden’ speciaal op. Deze techniek van 
de Vikings is overgewaaid uit het Hoge Noorden en werd vooral 
gebruikt om kousen, jassen en mutsen te maken. Aan de hand van 
oude vondsten kon de techniek weer samengesteld worden en Lieve 
Rabaey vertelt met enthousiasme over haar passie.
De Vikings en de Middeleeuwen zijn terug in Vissenaken aanbeland.

10u00 - 18u00


